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   ‘Wie de mensen
 leert te sterven,
      leert ze te leven.’
                                            -  Montaigne
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Over je eigen levenseinde nadenken is

misschien het moeilijkste wat er bestaat.

Er over spreken met je geliefden is vrijwel

onmogelijk.

Je wilt er gewoon niet mee bezig zijn.

Praten over de dood is in onze westerse

samenleving vaak een taboe.

De medische wetenschap is inmiddels

zo ver ontwikkeld dat de dood soms

nog wel wat uitgesteld kan worden.

En vooral ook:

een mens blijft altijd hopen…

Als uitvaartbegeleider heb ik veel ervaring

bij uitvaarten. Ook is het mogelijk jouw

levensverhaal te schrijven en uit te

spreken tijdens het afscheid.

Voor rouwbegeleiding na een overlijden

ben ik ook beschikbaar. Op grond van

mijn studie, Gerontologie (M.A) en

werkervaring wil ik graag actief zijn op een

van deze gebieden. 

Voor iedere levensovertuiging.

Ik sta geregistreerd als rouwbegeleider

bij de ‘Landelijke stichting 

Rouwbegeleiding’.

Toch zal er, onvermijdelijk, een moment

komen waarop het duidelijk wordt dat

geen herstel meer mogelijk is.

Dat je dat gegeven wel moet accepteren,

hoe verdrietig ook.

Misschien heb je vooral in die laatste

levensfase, behoefte om vertrouwelijk

en openhartig van mens tot mens te

spreken over wat jij voelt en bezighoudt.

Alleen of samen met jouw geliefden.

Precies zoals jij het wilt.

Misschien zou ik je daarbij kunnen

helpen en ondersteunen.
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Toch zal er, onvermijdelijk, een moment


